
 
Lief Bruidspaar, 
 
De geschiedenis gaat jarenlang terug.  
Naar het Astma Fonds, waar Ine werkte, net als Wilma Kersten 
en ik.  
Wij vonden dat wij teveel met ons werk bezig waren en dat het 
hoogste tijd was, om regelmatig iets ontspannends op touw te 
zetten.  
 
 

Dat werden “De Joffers”. Die naam klinkt oubollig, maar… het lukt ons écht, om een plan vol 
cultuur op de agenda te zetten en vervolgens van 11 uur ’s ochtends tot ’s avonds in de slappe 
lach aan een restauranttafel te zitten.  
Jammer voor de cultuur maar heel goed voor de ontspanning! 
Als de mannen er bij zijn gaat het blijkbaar een stuk beter met 
die cultuur ;-)  zie → 
 
Een deel van De Joffers bestond uit zeilers: Ine, Wilma, 
Annelies en ik. De anderen zijn landrotten: Heinriëtte en Els. 
Helaas overleed Wilma. Els had het té druk in Davos.  
Zo bleven er vier Joffers over. Het klikt prima tussen de Joffer-
wederhelften. We treffen elkaar te water en ter land.  
 
Ine en ik en onze wederhelften stopten met zeilen.  
Ine kocht met Ab echter een motorboot en daarna konden wij genieten van de prachtige 
fotoboeken die Ine maakte van hun tochten!  

 
Maar toen de motorboot uit beeld verdween, dachten wij toch 
écht, dat varen wel voorbij zou zijn, behalve bij Annelies en Jan 
dan? 
Welnéé, zijn wij in Oslo en horen daar een enorme 
scheepstoeter. De motorboot is er niet kleiner op geworden!  
 
50 jaar samen en dan in zo’n grote boot samen genieten?  
Dan is het toch geweldig om toevallig ook in Oslo te zijn en dit 
echtpaar tegen te komen en…?  

 
Ja hoor! Om deze keer na genoeg cultuur ↑ op een heerlijk 
terras te eindigen? Proost!  

 
Op nog vele jaren samen, lief Bruidspaar, gewenst door 
Harco & Nardi (een Joffer) 


