
Voor Mink, van oma Bus 

Ik was skiën, toen er zo’n grote machine langs kwam die løypes trekt.  
‘’Løypes’’ zijn twee gleuven in de sneeuw, waar onze skies in passen. Op die skies lopen wij dan door die 
gleuven.  
Dat is een wandeling door de sneeuw, maar dan met skies onder onze voeten. Want zonder skies onder de 
schoenen, zak je heel diep weg in de sneeuw! 

Kijk, zo ziet dat er uit.  
Harco loopt hier op zijn skies door die gleuven. 

 

 

 

 

Als de gleuven, løypes, getrokken zijn, ziet dat er 
zo uit.  
Aan iedere kant zie je die løypes. Voor op de 
heenweg en voor op de terugweg.  
Aan beide kanten. Dan kunnen mensen elkaar 
passeren op hun skies. 

 

 

Met een grote machine trekken ze die 
løypes.  
 
Die machines zijn er niet in Nederland, 
want daar is niet genoeg sneeuw. 
Best jammer! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nou, die machine kwam oma gisteren tegen. Toen 
ging ik aan de kant hoor! 
Ik ston op mijn skies in de bosjes te wachten, tot de 
machine voorbij was. 
Want zo’n machine is heel groot! 

 

De meneer in de machine zwaaide naar mij!  

 

 

 

 

Ik heb een foto voor jou gemaakt, Mink.  
Aan de achterkant van de machine zitten twee rode 
dingen, die die løypes trekken. 

Midden in de machine zit een grote stang. Die trekt 
het hele pad tussen de løypes mooi glad. 
Kijk maar op de 2e foto, hoe mooi dat er uit ziet, als 
de machine klaar is! 

 

 

 

 

 

 

Kijk, hier trekt de machine met die rode dingen de 
løypes mee.  

 

Nou weet je dus, wat een løype-machine is! 

 

Kusjes van Harco en oma Bus, ook voor mama, papa 
en Bo! 

 

 

 

 

 

 

 


